
NIEUWSBRIEF nr. 14 

Parochie H. Rafaël Maasbracht 

     kerken: H. Gertrudis, Maasbracht  

   H. Hart van Jezus, Brachterbeek 
   H. Martinus, Linne  
   H. Stephanus, Stevensweert 
   O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak 
 
Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT       tel.: 0475-468250 
mail:   info@rafael-parochie.nl  
Website:  http://rafael-parochie.nl  
 

https://www.facebook.com/ParochieRafael 

PASTOOR:   L. Creemers   Kerkplein 2   6051 DT  Maasbracht  

   tel.: 0475-468250   of  06-55735772  mail: pastoor@rafael-parochie.nl  

H. MISSEN IN DE PAROCHIE: 
Maasbracht     zondag:  11.00u   maandag en vrijdag:  09.00u       dinsdag: 19.00u     
Brachterbeek      (om de 14 dagen in de even weken)   zondag:    09.30u   elke woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)  
Linne     (om de 14 dagen in de oneven weken)  zaterdag: 19.15u     
Stevensweert      (om de 14 dagen in de oneven weken)  zaterdag: 18.00u   
Ohé en Laak    (om de 14 dagen in de even weken)  zomertijd: zaterdag: 19.15u  -  wintertijd: 16.00u          
DOOPZONDAGEN:  
Ohé en Laak en Stevensweert: 1e zondag van de maand   Linne:   2e zondag van de maand 
Maasbracht:   3e zondag van de maand   Brachterbeek:  4e zondag van de maand  

 a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor  

 Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2) 
ZIEKENCOMMUNIE:  Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor  

ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN EEN TIJD VAN GAAN. 
VOOR PASTOOR CREEMERS  
NADERT DE TIJD VAN GAAN 
Misschien hebt u het tijdens een van de Paasvieringen al 
gehoord: ik ga de Rafaëlparochie verlaten. Na hierover 
met het kerkbestuur gepraat te hebben heb ik mijn ont-
slag als pastoor aangevraagd bij de diocesaan administra-
tor van het bisdom Roermond, Mgr. Maessen. Het is geen 
gemakkelijke beslissing geweest, maar er waren een aan-
tal overwegingen die me hiertoe hebben aangezet.  
Ik ben 29 jaar in Maasbracht en daarmee één van de 
langst "zittende" pastoors van het bisdom. Ik ben hier be-
gonnen als pastoor van de Gertrudisparochie in 1995. 
Geleidelijk aan kwamen er nog de parochies van Stevens-
weert, Linne, Brachterbeek en Ohé en Laak bij. Vijf paro-
chies die op het spoor van samenwerking gezet moesten 
worden. Die samenwerking kwam tot stand, eerst in de 
Parochiefederatie en vanaf begin dit jaar in de samenvoe-
ging van de vijf parochies tot één nieuwe parochie.  
Dat alles heeft in de loop van de jaren nogal wat energie 
gekost. Tot enkele jaren geleden had ik bij het pastorale 
werk de steun van achtereenvolgens de kapelaans 
Grotaers, Kessels, Schreiber en Boon. Maar de laatste 
paar jaar stond ik er als priester alleen voor. En dat ging 
toch niet in de koude kleren zitten. Ik merkte dat ik steeds 
minder tijd had om datgene te doen waarvoor ik eigenlijk 
priester was geworden: het pastorale werk. Er bleef nau-
welijks tijd voor huisbezoeken, het bezoeken van optre-
dens van fanfare en harmonieën, etc… Daarbij kwam ook 
nog dat mijn gezondheid niet 100% is. Hartproblemen en 
Chronisch Lymfatische Leukemie zorgen voor toenemen-
de moeheid of vermoeidheid. En de 70 levensjaren begin-

nen ook te wegen! 
Ik heb me ook vaker afgevraagd of het voor de parochie 
niet goed zou zijn als er (met een nieuwe pastoor) ook 
een nieuwe wind zou kunnen waaien. Na bijna 30 jaar 
raak je immers een beetje vastgeroest. Wellicht heeft een 
opvolger nieuwe en frisse ideeën die weer wat meer leven 
in de parochie brengen. 
En toen deed zich een gelegenheid voor dat ik dicht bij 
een van mijn zussen een woning kon huren. En zo ging 
voor mij het balletje aan het rollen. Per 1 juni ga ik dus 
verhuizen, terug naar België, maar toch nog dichtbij: in 
Elen, enkele kilometers achter Heppeneert. Helemaal 
stilzitten ga ik natuurlijk niet. Ik zal, als dat nodig is, mijn 
diensten aanbieden in het dekenaat Susteren of in de 
buurt van Elen. En ik hoop wat tijd te vinden om een le-
vensgeschiedenis van mijn heeroom die in 1965 in Congo 
vermoord is.  
Toch zal het heel erg wennen zijn. 
Ik heb nog nooit ergens zolang – 
en met veel plezier – gewoond en 
gewerkt als in Maasbracht en ik 
zal het gewone parochiewerk en 
de vooral de parochianen zeker 
ook gaan missen.  
Ik dank in elk geval het kerkbe-
stuur waar ik altijd heel veel 
steun van heb gekregen voor de 
voorbije jaren. Het bisdom zal nu 
samen met dat kerkbestuur op zoek gaan naar een opvol-
ger. Die wens ik alvast toe dat hij even graag hier zal zijn 
als ik dat in die 29 jaar geweest ben. 
Pastoor L. Creemers  

mailto:info@rafael-parochie.nl
http://rafael-parochie.nl
https://www.facebook.com/ParochieRafael
mailto:pastoor@rafael-parochie.nl


 
KERK van de H. GERTRUDIS MAASBRACHT 
Adres kerk:   kerkplein 1 

Kerkbijdrage: rekeningnummer: NL09 RABO 013.09.01.490 

Misstipendia, giften, etc.: rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482  

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

• brievenbus pastorie Kerkplein 2 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdagen: € 10,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 7 april: 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen – 
zondag van de goddelijke barmhartigheid 

11.00u: collecte voor het onderhoud van de kerk 

 Jrd Louis Gielen ~ Helmut van Geenen (C) ~ Jrd 
Mia Buts-Kessels    

Maandag 8 april: Aankondiging van de Heer  

 of Maria Boodschap   

09.00u: voor een open hart om de Blijde Boodschap tot 
ons te laten doordringen  

Dinsdag 9 april:   

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: voor de overledenen aan wie niemand meer 
denkt 

Vrijdag 12 april: 

09.00u: voor de vervolgde christenen  

Zondag 14 april: 3e zondag van Pasen  

10.45u: de communicantjes vertrekken bij de Brachter-
tuinen 

11.00u: viering van de eerste H. Communie  

 Gest Jrd Harie en Lies Wilms-Dierx 

KERK van het H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK 

Adres kerk: Kerkstraat 7 

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:  rekeningnr.: NL03 RABO 0130901598  

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

 in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk. 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdagen: € 10,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 7 april: 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen– 
zondag van de goddelijke barmhartigheid 

09.30u: collecte voor het onderhoud van de kerk 

 pastoor Jozef Linssen en familie ~ Jrd ouders 
Linssen-Cuypers, dochter Francine, dochter Ri-
nie en haar echtgenoot Frans  

Woensdag 10 april:  

18.40u: Rozenhoedje 

19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen 

Zondag 14 april: 3e zondag van Pasen  

11.00u: eerste H. Communie van de kinderen van 
Maasbracht en Brachterbeek in de kerk van 
Maasbracht 

AANKONDIGING VAN DE HEER - MARIA BOODSCHAP 

We vieren dit feest normaal op 25 maart, maar omdat die 
datum in de Goede Week viel, wordt het feest verplaatst 
naar 8 april.  

God houdt steeds rekening met de vrijheid van de mensen. 
Zijn bedoelingen dringt Hij ons nooit op. Hij brengt ze als 
een uitnodiging, een Boodschap, geen bevel. Wij kunnen 
erop ingaan, wij kunnen ook weigeren. Zelfs de komst van 
zijn Zoon, als Verlosser, maakte Hij afhankelijk van het ja-
woord van Maria.  

Ook zijn Boodschap van liefde en heil komt nu nog dage-
lijks tot ons in het appél van mensen en omstandigheden 
rondom ons. Mogen wij dan even gelovig ja-zeggen als 
Maria. 

Er zijn maar weinig feesten in het kerkelijk jaar, waarin één 
uitspraak, één woord zo duidelijk centraal staat als op het 
feest van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria. 
Het hele verhaal, dat de evangelist Lucas ons vertelt, ten-
deert naar die ene zin van het meisje uit Nazareth: "Mij 
geschiede naar uw woord" – laat aan mij maar gebeuren 
wat u gezegd hebt. 

De communicantjes zijn: 

֍ Jordan Boer ֍ Mirthe Coemans ֍  

֍ Yari Dejong ֍  Lotte van Duinen ֍  

֍ Nathan Frische ֍ Lily Joosten ֍   

֍ Finn Joosten ֍ Xavi Leijendeckers ֍  

֍ Jax van de Lisdonk ֍ Thijs Pruppers ֍  

֍ Jamie Sentjens ֍ Djana Siemensma ֍  

֍ Diede Siemensma ֍ Levy Teunissen ֍  

֍ Phyllon Theunissen ֍ Faya Tinnemans ֍ 



 
KERK van de H. STEPHANUS STEVENSWEERT 
Adres kerk:   Jan van Steffeswertplein  

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153      

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren  

• via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr.  3A).   

• Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterd. 6 april: 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen 
– zondag van de goddelijke barmhartigheid 

18.00u: H. Mis bij het 50-jarig jubileum van dameskoor 
"de Maasgalm" 

 Zeswekendienst Corrie Graus-Vossen ~ levende 
en overleden leden van het dameskoor "de 
Maasgalm" ~ Pierre Stams, Fien Stams-Janssen 
en kleinzoon Pierre   

Zaterdag 13 april: 3e zondag van Pasen  

18.00u: Dameskoor 

 Overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ 
Gest Jrd Wim Smetsers  

 

 
KERK van de H. MARTINUS LINNE 
Adres kerk:   Kerkstraat 1 

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388  

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)  

 of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30) 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 7 april: 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen 

09.30u: M. Mis in Brachterbeek 

11.00u: H. Mis in Maasbracht 

Zaterdag 13 april: 3e zondag van Pasen  

19.15u: Dameskoor  

 In deze H. Mis stellen de kinderen die op He-
melvaartsdag hun eerste H. Communie doen 
zich voor aan de parochie 

 
KERK van O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK 
Adres kerk:   Kerkstraat  

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL48 RABO 0138600260 

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren  

• via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk  

• Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterdag 6 april: 2e zondag van Pasen –  

 Beloken Pasen  

 zondag van de goddelijke barmhartigheid 

19.15u: Kerkkoor met Nederlandse zang 

 Voor alle vrijwilligers en vrijwilligsters van 
onze parochie 

Zaterdag 13 april: 3e zondag van Pasen  

18.00u: H. Mis in Stevensweert  



ZILVEREN BISSCHOPSJUBILEUM  
MGR. EVERARD DE JONG 

Jeugd en opleiding 
Everard de Jong wordt op 4 juli 1958 geboren in Eindho-
ven als oudste van zes kinderen. Hij volgt van 1970 tot 
1973 de LTS (metaal) en van 1973 tot 1976 de MTS 
(elektronica). Hij heeft de ambitie om ingenieur te wor-
den, maar voelt zich inmiddels geroepen tot het priester-
schap. In 1976 gaat hij naar het Grootseminarie Rolduc, 
de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Na zijn 
priesterwijding in 1983 volgt een pastoraal jaar als ka-
pelaan in de parochie van de H. Gertrudis te Maas-
bracht. In 1984 stuurt bisschop Gijsen hem naar Rome 
om aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van 
Aquino filosofie te studeren. Daar haalt hij in 1986 het 
licentiaat. Aansluitend vertrekt hij naar de Catholic Uni-
versity in Washington DC, waar hij in 1989 promoveert tot 
doctor in de filosofie op het proefschrift "Galileo Galilei's 
Logical treatises and Giacomo Zabarella's Opera logica. 
A Comparison". 
Na zijn terugkeer in Nederland wordt dr. De Jong docent 
filosofie aan het Grootseminarie Rolduc. In 1994 be-
noemt bisschop Wiertz hem tot kapelaan in de St.-
Servaasbasiliek te Maastricht. In 1995 wordt hij aange-
steld als studentenpastor in Maastricht. Daarnaast krijgt 
hij een benoeming tot diocesaan verantwoordelijke voor 
het jongeren- en roepingenpastoraat en de evangelisatie. 
Bisschopswijding 
Op 6 februari 1999 door bisschop F. Wiertz van Roer-
mond, oud-hulpbisschop F. Castermans en Adrianus 
kardinaal Simonis, de aartsbisschop van Utrecht, in de 
kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond. 
Op 11 december 1998 wordt De Jong vicaris-generaal 
van het bisdom Roermond. Een dag later benoemt paus 
Johannes Paulus II hem tot hulpbisschop van Roermond 
en tot titulair bisschop van Cariana. Op 4 april 1999 
neemt Mgr. Wiertz hem op als kanunnik in het kathedraal 
kapittel van Roermond. Sinds enkele jaren is hij pastoor 
in een aantal parochies van Maastricht en 
"Legerbisschop", verantwoordelijk voor de katholieke 
aalmoezeniers bij de krijsmacht.   
Interview 
“Mensen bij Jezus brengen en Jezus bij de mensen bren-
gen.” Dat ziet Mgr. Everard de Jong als zijn belangrijkste 
taak als hulpbisschop. Hij zegt dit in een interview bij 
gelegenheid van zijn zilveren bisschopsjubileum met het 

bisdomblad De Sleutel.  
In het interview blikt Mgr. De Jong terug op de afgelopen 
25 jaar. De hulpbisschop vertelt dat hij indertijd totaal 
verrast was door zijn benoeming en dat hij in het begin 
ook heeft moeten zoeken naar zijn plek binnen de organi-
satie. Tegelijk zegt hij trots te zijn op wat hij op het gebied 
van jongerenpastoraat en catechese heeft kunnen doen. 
Maar hij blijft ook realistisch: “Ik voel me bevoorrecht, 
maar vraag me ook wel eens af: wie heb ik nu eigenlijk 
geholpen zich te bekeren?” 
De toekomst van de Kerk ligt volgens Mgr. De Jong in klei-
ne gemeenschappen en bewegingen. “Dat moeten wel 
naar buiten tredende bewegingen zijn, geen groeperingen 
die zich in zichzelf opsluiten. De Kerk moet de maat-
schappij in,” aldus de jubileren hulpbisschop. Het hele 
interview is vanaf dit weekeinde te lezen in het bisdom-
blad De Sleutel. 
Jubileum 
Mgr. Everard de Jong viert op zondag 7 april dat hij 25 jaar 
geleden tot bisschop werd gewijd. Die middag is er om 
14.30 uur een pontificale eucharistieviering in de kathe-
draal in Roermond met medewerking van een militaire 
fanfare en het koor de Zangers van Sint-Frans uit Venray. 
Aansluitend is er gelegenheid de bisschop te feliciteren 
tijdens een receptie in TheaterHotel de Oranjerie in Roer-
mond. 
Voor de jubileumviering hebben alle pastoraal benoem-
den van het bisdom en alle kerkbesturen en kloosters in 
Limburg een uitnodiging ontvangen. Ook een groot aantal 
maatschappelijke organisaties, waarmee Mgr. De Jong 
vanuit zijn taken bij het bisdom of vanuit zijn landelijke 
portefeuilles contacten mee onderhoudt, is uitgenodigd. 
Vanwege zijn rol als legerbisschop zal ook een groot aan-
tal militairen bij de jubileumviering aanwezig zijn. Bis-
schop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam zal tijdens 
de viering de predicatie verzorgen. Ook gouverneur Emile 
Roemer van de provincie Limburg zal de hulpbisschop 
toespreken. 
Giften 
Mgr. De Jong heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn 
jubileum geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. 
Wie toch iets wil geven, kan een gift doen voor twee pro-
jecten: 
Het werk van de zusters Mary Queen of Heaven Missiona-
ries (IBAN: NL11 RABO 0144 1014 08 van Missiebureau 
Roermond. Betalingskenmerk: Jubileumgift Mgr. De Jong) 
Het Edith Steincentrum voor geloof en wetenschap in 
Maastricht (IBAN: NL 58 RABO 0352 2307 46 van de Anto-
nius van Paduaparochie te Maastricht. Betalingskenmerk: 
Centrum Edith Stein). 
Interview 
Lees het volledige interview met Mgr. De Jong 
Bron: bisdom Roermond 
 
Felicitatie sturen? 

Z.H.E. Mgr. dr. E.J. de Jong  
Paredisstraat 10  
6041 JW Roermond 
Of: 
Padualaan 4  
6226 BL Maastricht 
 

https://www.mqhm.org/
https://www.mqhm.org/
https://www.edithsteincentrum.nl/
https://www.bisdom-roermond.nl/Mgr.-Everard-de-Jong-Ik-wil-mensen-bij-Jezus-brengen


GOUDEN JUBILEUM DAMESKOOR "DE MAASGALM" 

Dameskoor "de Maasgalm" bestaat 50 jaar. Dat is een 
feest waard! Op zaterdag 6 april zal dit jubileum gevierd 
worden met een plechtig gezongen H. Mis om 18.00u in 
de Stephanuskerk in Stevensweert. Voorafgaand aan de 
H. Mis is er vanaf 17.30u een mini-concert door het koor. 
Uiteraard is iedere belangstellende van harte welkom. Na 
de H. Mis is er gelegenheid om de dames te feliciteren.  
Het dameskoor werd op 31 januari 1974 opgericht door  
de toenmalige pastoor Schutgens die tevens de eerste 
dirigent van het koor was. Later stond het koor onder lei-
ding van dhr. Peeters en dhr. Jac Gisberts. Momenteel is  
Rita Voesten dirigent/organist. Er is nog één koorlid dat 
de hele periode van vijftig jaar heeft meegemaakt! In de 
loop van de jaren heeft het koor tal van optredens ge-
daan op diverse plekken in de regio, maar het koor is 
hoofdzakelijk te horen in de Stephanuskerk in Stevens-
weert, waar het tegenwoordig om de veertien dagen op 
zaterdagavond de liturgie verzorgt met zang en ook pre-
sent is bij de uitvaarten.  
Veel koren lijden in onze tijd een kwijnend bestaan. Daar-
voor zijn er verschillende redenen. Een koor dat de ver-
plichting op zich neemt om met regelmaat in de kerk te 
zingen trekt veel mensen niet meer aan, mede vanwege 
de voortschrijdende ontkerkelijking. Gelukkig heeft "de 
Maasgalm" de laatste jaren weer wat aanwas gekregen 
van jongere koorleden en daar mag het koor best trots op 
zijn. Op dit ogenblik telt het koor 13 leden, maar er dus 
altijd plaats voor nieuwe zangeressen!  
Eén van de hoogtepunten in het bestaan van het koor 
was zeker de Romereis in oktober 2008. Daar bezocht 
het koor, met pastoor Creemers als gids, o.a. de 4 hoofd-

kerken van Rome (Sint Pieter, Sint 
Jan van Lateranen, Maria de Meerde-
re en Sint Paulus buiten de Muren), 
de catacomben van Sint Sebastianus 
en Colosseum.  
En natuurlijk was er de audiëntie met 
Paus Benedictus XVI.  
Wij wensen het koor van harte profi-
ciat en danken de leden van harte 
voor hun inzet in de parochie!  
En nu op naar de 100! 
 
PAUS: 'WAPENS MAKEN NOOIT VREDE,  
WEL OPEN ARMEN EN HARTEN' 
De paasboodschap "Urbi et Orbi" (aan de stad (Rome) en 
de wereld) wordt algemeen gezien als de belangrijkste 
toespraak van de paus over de toestand van de wereld.  
Dit jaar herinnerde de paus zijn publiek van 100.000 men-
sen in Rome en 1 miljard mensen wereldwijd eraan dat 
vrede mogelijk is omdat Jezus opgestaan is uit de dood. 
"Een nieuwe weg leidt ons door het lege graf." 
"Niemand van ons kon die weg openen, maar God alleen:  

de weg van leven te midden van de dood,  

de weg van vrede te midden van de oorlog,  

de weg van verzoening te midden van haat,  

de weg van broederlijkheid  

te midden van vijandigheid." 

Kijkend naar de vele conflicten in de wereld, herhaalt 
Franciscus zijn boodschap: "Oorlog is altijd absurd, oor-
log is altijd een nederlaag." Het zijn vooral de ogen van de 
kinderen die ons vragen: "Waarom? Waarom al die do-
den? Waarom al deze vernietiging?" Hij roept de wereld 
op om "niet te buigen voor de logica van wapens en van 
herbewapening".  

"Vrede wordt niet gemaakt met wapens,  

maar met open armen en harten." 

De paus noemt verschillende conflicten bij naam en en-
kele mogelijke wegen naar vrede. Voor de oorlog 
in Oekraïne roept hij op tot een algemene uitwisseling van 
gevangenen tussen Rusland en Oekraïne: allemaal in het 
belang van allen.' Een opmerkelijk nieuw voorstel. Al zal 
dat in Oekraïne misschien overstemd worden door het 
nieuwe pleidooi van de paus tegen herbewapening. Dat 
komt net op het moment dat de Oekraïense president 
Zelenski de VS ertoe probeert te bewegen om over de brug 
te komen met 60 miljard dollar aan nieuwe militaire 
steun. Over de oorlog in Israël-Gaza doet de paus drie 
concrete aanbevelingen: 

• toegang van humanitaire hulp tot Gaza, 

• de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars van 7 okto-
ber, 

• een onmiddellijk staakt-het-vuren.  
Verder noemt Franciscus nog de conflicten in Syrië, Liba-
non, de Westelijke Balkan, Armenië en Azerbeidzjan, Ha-
ïti, de Rohingya in Myanmar, Sudan, de Sahel-regio, de 
Hoorn van Afrika, Congo en Mozambique. 
Op de dag waarop we "het leven vieren dat ons gegeven is 
in de verrijzenis van de Zoon" vraagt hij ook om solidariteit 
met migranten, het bestrijden van mensenhandel en meer 
aandacht voor kinderen die niet geboren mogen worden, 
die omkomen van honger of essentiële zorgen ontberen 
en die slachtoffer worden van misbruik en geweld.  
Bronnen: Cruxnow (Engels) – kerknet.be 

https://cruxnow.com/news-analysis/2024/03/popes-global-round-up-interesting-in-part-for-what-he-didnt-say

