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Parochie H. Rafaél Maasbracht

H. Gertrudis, Maasbracht

H. Hart van Jezus, Brachterbeek

H. Martinus, Linne

H. Stephanus, Stevensweert

O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak

tel.: 0475-468250

Website:

http://rafael-parochie.nl

ﬁ https://www.facebook.com/ParochieRafael

ADMINISTRATOR (plaatsvervangend pastoor): deken G. Lauvenberg

tel.: 046-4491284

Kapelaan S. Joseph tel. 046-4491296
H. MISSEN IN DE PAROCHIE:

Maasbracht zondag: 11.00u vrijdag: 09.00u
Brachterbeek (om de 14 dagen in de even weken)
Linne (om de 14 dagen in de oneven weken)
Stevensweert  (om de 14 dagen in de oneven weken)
Ohé en Laak (om de 14 dagen in de even weken)
DOOPZONDAGEN:

Ohé en Laak en Stevensweert: 1° zondag van de maand
Maasbracht: 3° zondag van de maand
¢ a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor

of 06-13819886
of 06-85292690

zondag: 09.30u
zaterdag: 19.15u
zaterdag: 18.00u
zomertijd: zaterdag: 19.15u - wintertijd: 16.00u

Linne:
Brachterbeek: 4°zondag van de maand

e-mail: deken@christussalvator.nl

e-mail: sabintmy@gmail.com

woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)

2° zondag van de maand

¢ Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2)
ZIEKENCOMMUNIE: Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij deken Lauvenberg

Onderweg naar zondag (12e zondag van het jaar)
o eerste lezing: Job 38, 1.8-11

. tweede lezing: 2 Kor. 5, 14-17

. evangelie: Mc. 4, 35-41

Deze week horen we veel ellende in de lezingen. Job, over
wie we horen in de eerste lezing, was de rijkste mens in het
Oosten. Maar op een dag verloor hij alles wat hij had. Hoe
diepgelovig hij ook was, even gaf hij God de schuld van al zijn
miserie. In de lezing hoorden we hoe God daarop reageert.
‘Waar was je toen de zee tegen haar poorten beukte en Ik
daar paal en perk aan stelde?’ Geen uitleg, geen excuses. Of
anders gezegd, wat heb je terechtgebracht van de wereld
van liefde, vrede en vreugde die |k je geschonken heb?’ En
net als Job kunnen we niet antwoorden, behalve dat we, net
als hij, dikwijls veel ellende ondergaan.

Ellende is er ook in het evangelie. Jezus en de apostelen ste-
ken het meer van Galilea over en plots ontstaat zo’n hevige

storm dat ze bijna zinken. De apostelen raken in paniek,
vooral omdat Jezus rustig ligt te slapen. Want Hij doet wat
zijn Vader doet: Hij dringt zich niet op, Hij laat zijn leerlingen
vrij. Pas als ze zijn hulp inroepen, grijpt Hij in. Want zo is
God, zo is Jezus: Hij dwingt ons niet onze vrije wil op te ge-
ven, ook niet in de storm waarin ons leven kan terechtko-
men. Pas als we zijn hulp afsmeken, komt Hij ons te hulp.

In het evangelie gaat Jezus direct in op de ellende die de
leerlingen treft. ‘Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk
dat gij nog geen geloof bezit?’ Het is een vraag die Hij ook
aan ons en aan de Kerk stelt. Hoe is het mogelijk dat wij nog
geen geloof bezitten! Geloof in de verrezen Heer, geloof in
de God van liefde, vrede en vreugde. Hoe is het mogelijk dat
wij reageren zoals de apostelen, toen ze Jezus na zijn verrij-
zenis voor het eerst terugzagen. ‘Ze wierpen zich in aanbid-
ding neer; sommigen echter twijfelden’, zo staat het letterlijk
in het evangelie dat we vier weken geleden op het feest van
de heilige Drie-eenheid hoorden.

Maar wanneer de apostelen in paniek verkeren, gebiedt Je-
zus ‘Zwijg stil’ aan de storm, en die gaat onmiddellijk liggen.
Het gevolg is dat ‘de apostelen door een grote vrees bevan-
gen worden.” Dat wil niet zeggen dat ze doodsbang zijn van
Jezus, wel dat ze Hem niet meer kunnen volgen. Vandaar
hun vraag: ‘Wie is Hij toch dat zelfs wind en water Hem ge-
hoorzamen?’

Zusters en broeders, ook wij zullen nooit begrijpen wie God,
wie Jezus is, want net als de apostelen zijn wij mensen, ter-
wijl God God is. Maar ook net als de apostelen, kunnen we
altijd zijn hulp afsmeken. Hij laat ons nooit in de steek. Ons
niet, en zijn Kerk niet.


mailto:info@rafael-parochie.nl
http://rafael-parochie.nl
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Toekomst van de Kerk: durven loslaten en vernieuwen

De bisschop van Groningen heeft onlangs opgemerkt: "Je
merkt dat men in parochies erg gedreven wordt door de ge-
dachte: ‘behouden wat we hebben’. We moeten veel meer de
vraag stellen: is datgene wat we doen, nog wel het beste
voor dit moment? Durf dingen los te laten." Dit roept ons
allen op tot bezinning en actie.

Niemand van ons wil van harte de pijnlijke beslissing nemen
om kerkgebouwen te sluiten of een gedeeltelijke andere
bestemming te geven. Toch voelen vele kerkbestuursleden
dat dit misschien onvermijdelijk is, en op sommige plaatsen
gebeurt dit al of is het reeds gebeurd. De huidige omstandig-
heden dwingen ons tot nadenken en handelen. Het bisdom
Roermond heeft de visie van alle kerkbesturen gevraagd op
de toekomst van de kerkgebouwen. Dit is een harde maar
noodzakelijke vraag. Het is verleidelijk om de kop in het zand
te steken en te beweren dat we de huidige situatie nog wel
kunnen uitzitten. Hiermee belasten we echter de weinigen
die na ons nog hun bijdrage willen leveren aan de geloofs-
gemeenschap met een immens probleem. Dit is niet eerlijk
en zeker niet christelijk.

Moeten we pessimistisch zijn? Is het afgelopen met de kerk
en de geloofsgemeenschap? Zeker niet! Er zijn duidelijke
tekenen dat jongeren, al is het maar een klein groepje, weer
interesse in het geloof krijgen. In Frankrijk is het aantal vol-
wassenendopen van mensen onder de dertig jaar verdub-
beld. Ook in Belgié is deze tendens waarneembaar. Opmer-
kelijk is dat deze nieuwe groep vooral de behoefte voelt om
elkaar op te zoeken. Afstanden spelen daarbij een veel klei-
nere rol, en ook het kerkgebouw is minder van belang. Het
draait om centraal samenkomen, elkaar ontmoeten, samen
bidden, de eucharistie vieren en het leven delen.

De parochie zal positief moeten inspelen op deze tendens.
We moeten ons richten op de jongere generatie en ons af-
vragen hoe wij het beste op hun vragen kunnen antwoorden.
Het is duidelijk dat er sprake is van een grote geloofsafval in
Europa, mede veroorzaakt door het ontbreken van een per-
soonlijke band met Christus.

Meer dan 60 jaar geleden zei de grote theoloog Karl Rahner
al: "Alleen mensen die uit ervaring weten wat het is om Jezus
lief te hebben, zullen als christenen overblijven." Vroeger
hield de Katholieke cultuur velen bij de Kerk en het geloof,
maar als deze christelijke cultuur wegvalt, verdwijnt ook het
geloof.

Willen wij bijdragen aan parochie-opbouw, dan moeten wij
ons richten op het vergroten van de mogelijkheden om
"Jezus te beminnen". Dit kan door verdiepingsmogelijkheden
aan te bieden, zoals Alpha-bijeenkomsten, maar ook door
mensen opnieuw te laten ontdekken hoe mooi het is om
voor anderen te zorgen, voor de zwakkeren, ver weg en
dichtbij. Jezus zelf geeft aan hoe wij Hem kunnen liefhebben:
"Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven; ik had
dorst en gij hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreem-
deling en gij hebt mij welkom geheten; naakt en gij hebt mij
gekleed; ziek en gij hebt mij bezocht; in de gevangenis en gij

zijt mij komen bezoeken."
Laten we deze uitdagingen met moed en vertrouwen aan-
gaan, in de vaste overtuiging dat God ons niet in de steek zal

laten, ook al worden we een minderheidsgroep.

Deken Geert Lauvenberg

ZOMER 2024




Op weg naar zondag (11e zondag van het jaar) lijke polarisatie die meer en meer een bedreiging wordt voor
de democratie. En door het vreselijke wangedrag van gevaar-

. eerste lezing: Ez. 17, 22-24 lijke gekken zien en ervaren we de groeiende angst voor een
nieuwe wereldoorlog.

° tweede lezing: 2 Kor. 5, 6-10
& Tegen dat alles kunnen we alleen de kracht van ons geloof

° evangelie: Mc. 4, 26-34 stellen. Het geloof in de onverwoestbare liefde van God die
altijd opnieuw het zaad van liefde en vrede zal laten zegevie-
ren.

In de eerste lezing en in het evangelie horen we drie prachtige
verhalen over de werking van de natuur. Het zouden schep-
pingsverhalen kunnen zijn, want alle drie vertrekken ze van
iets heel kleins dat stevig moet groeien om zinvol te worden.
Een minitwijgje groeit uit tot een hoge ceder. Een graantje
wordt een halm met aren vol graan dat geoogst kan worden.
Een pietluttig klein mosterdzaadje groeit uit tot een boom-
struik die groter is dan alle andere tuingewassen. En ze heb-
ben ook iets gemeenschappelijks, namelijk dat ze vruchtbaar
zijn of beschutting bieden aan alle gevogelte. Ze zijn er dus
niet voor zichzelf, maar voor anderen.

Dat is wat God, wat Jezus van ons verlangt: dat we stevige
bomen worden die beschutting bieden aan onze medemen-
sen, aan de natuur, aan het milieu, aan heel de schepping. Dat
is niet altijd gemakkelijk, want we worden geconfronteerd
met heel veel problemen. We zien de leegloop in de kerken,
we hebben vreselijke dingen van geestelijken moeten verwer-
ken, we zien de oorlogen in Europa en Israél, we zien de zieke-

KERK van de H. GERTRUDIS MAASBRACHT

Adres kerk: kerkplein 1
Kerkbijdrage: rekeningnummer: NLO9 RABO 013.09.01.490
Misstipendia, giften, etc.: rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482

MISINTENTIE BESTELLEN:

e minstens 3 weken van te voren via envelop

e brievenbus pastorie Kerkplein 2

e Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30,- op weekdagen: € 10,-

LITURGISCHE KALENDER Vrijdag 28 juni: H. Ireneiis, bisschop en martelaar,

. . . kerkleraar
Tot er een nieuwe pastoor is vervallen de H. Missen op

maandag en dinsdag ! 09.00u: H. Mis

Zondag 23 juni: 12° zondag door het jaar

11.00u: Gest Jrd Elly Bremmers-Wolters - Jrd Bertha Ca- | Zondag 30 juni: 13° zondag door het jaar
ris-Halmans - 11.00u: Gest Jrd Nic en Corrie Heuts-Jochems ~

KERK van het H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK

Adres kerk: Kerkstraat 7
Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.: rekeningnr.: NLO3 RABO 0130901598

MISINTENTIE BESTELLEN:

e minstens 3 weken van te voren via envelop
in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk.

e Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdagen: € 10,-

LITURGISCHE KALENDER Woensdag 26 juni:

Zondag 23 juni: 12° zondag door het jaar 18.40u: Rozenhoedje

11.00u: H. Mis in Maasbracht 19.00u: H. Mis in kapel Tergouwen

Zondag 30 juni: 13° zondag door het jaar
09.30u: H. Mis




KERK van de H. MARTINUS LINNE
Adres kerk: Kerkstraat 1
Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388

MISINTENTIE BESTELLEN:

e minstens 3 weken van te voren aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)
of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30)

e Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-

LITURGISCHE KALENDER Zondag 30 juni: 13° zondag door het jaar
09.30u: M. Mis in Brachterbeek

11.00u: H. Mis in Maasbracht

Zaterdag 22 juni: 12° zondag door het jaar
19.15u: H. Mis m.m.v. Dameskoor
Sjra Bongers en familie -

KERK van de H. STEPHANUS STEVENSWEERT

Adres kerk: Jan van Steffeswertplein
Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153

MISINTENTIE BESTELLEN:

e minstens 3 weken van te voren aanleveren

e via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr. 3A).
e Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-

LITURGISCHE KALENDER
Zaterdag 29 juni: 13° zondag door het jaar
Zaterdag 22 juni: 12° zondag door het jaar 19.15u: M. Mis in Ohé en laak

18.00u: Dameskoor

overleden familie Hendrik Seegers-Rutten ~ Aga-
tha Sevriens en Bernard van Lankvelt ~ Jrd Har-
rie Stams ~ Jaardienst voor de ouders Arnold
Dirks en Lena Dirks-Francot.bij verjaardag

KERK van O. L. VROUW GEBOORTE OHE EN LAAK
Adres kerk: Kerkstraat
Kerkbijdrage - Misstipendia - giften: rekeningnummer: NL48 RABO 0138600260

MISINTENTIE BESTELLEN:

e minstens 3 weken van te voren aanleveren

e via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk
e Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,-

LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 22 juni: 12° zondag door het jaar Zaterdag 29 juni: 13° zondag door het jaar
18.00u: H. Mis in Stevensweert 19.15u: M. Mis in Ohé en laak
Vrijwilligers gezocht (M/V) wasje draaien voor de kerk, de zieken of

eenzamen bezoeken, de website bijwer- E

Parochie zijn ben je niet alleen. Daarom is het [ken of andere administratieve taken. Er i
goed dat vele handen licht werk maken. Net als | altijd wel iets passends te vinden.

veel verengingen heeft ook onze parochie veel
behoefte aan enthousiaste mensen die zich voor |Mocht u interesse hebben en zich geroe- §
hun dorp en kern willen inzetten. Dat hoeven [Pen voelen, stuur dan een e-mailtje naar
geen grootse dingen te zijn, maar elke hulp is |info@rafael-parochie.nl
welkom. Heeft u een uurtje per week of meer de | of bel 06-44204698

tijd dan kunnen we uw hulp goed gebruiken.
Denk aan het onderhoud van de kerkhoven, een




