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Parochie H. Rafaël Maasbracht 

     kerken: H. Gertrudis, Maasbracht  

   H. Hart van Jezus, Brachterbeek 
   H. Martinus, Linne  
   H. Stephanus, Stevensweert 
   O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak 
 
Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT       tel.: 0475-468250 
mail:   info@rafael-parochie.nl  
Website:  https://rafael-parochie.nl  
 

https://www.facebook.com/ParochieRafael 

ADMINISTRATOR (plaatsvervangend pastoor):  deken G. Lauvenberg  

   tel.: 046-4491284  of  06-13819886  e-mail: deken@christussalvator.nl  

Kapelaan S. Joseph tel. 046-4491296   of 06-85292690  e-mail: sabintmy@gmail.com  

H. MISSEN IN DE PAROCHIE: 
Maasbracht     zondag: 11.00u  vrijdag: 09.00u           
Brachterbeek      (om de 14 dagen in de even weken)   zondag:    09.30u   woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)  
Linne     (om de 14 dagen in de oneven weken)  zaterdag: 19.15u     
Stevensweert      (om de 14 dagen in de oneven weken)  zaterdag: 18.00u   
Ohé en Laak    (om de 14 dagen in de even weken)  zomertijd: zaterdag: 19.15u  -  wintertijd: 16.00u          
DOOPZONDAGEN:  
Ohé en Laak en Stevensweert: 1e zondag van de maand   Linne:   2e zondag van de maand 
Maasbracht:   3e zondag van de maand   Brachterbeek:  4e zondag van de maand  

 a.u.b. tijdig afspreken met de pastoor  

 Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2) 
ZIEKENCOMMUNIE:  Eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij deken Lauvenberg 

Nieuwe website in de lucht 

Wellicht heeft u hem al bezocht, maar sinds kort is de nieu-

we website van de Heilige Rafaël Parochie actief. De oude 

website van de federatie zal nog even in de lucht blijven 

maar zal op termijn verdwijnen en omgeleid worden. 

Met de nieuwe website proberen we de informatie zo com-

pact mogelijk op een gestructureerd manier aan te bieden. 

Zoveel mensen, zoveel wensen, dus mocht u dingen op de 

website missen of graag op een andere manier zien, dan 

staan we open voor uw mening.  Uiteindelijk moet het een 

toevoeging zijn aan het bestaande aanbod zoals deze 

nieuwsbrief en de facebook pagina.  

 

Komende maanden zullen er regelmatig dingen gewijzigd 

en / of toegevoegd worden.  Neem gerust een kijkje en laat 

via de contactpagina een berichtje achter: 

 

Website:  https://rafael-parochie.nl  

mailto:info@rafael-parochie.nl
https://rafael-parochie.nl
https://www.facebook.com/ParochieRafael
https://rafael-parochie.nl


Mooie opkomst bij hoorzitting in “Baekerhoes”  

 

Op maandag 8 Juli j.l. vond er in het “Baekerhoes” een hoor-
zitting plaats van onze parochie. Het doel van de hoorzitting 
was om de parochianen te informeren en de bezwaren te 
horen over het voornemen van het kerkbestuur om de Heilig 
Hart van Jezuskerk te ontrekken aan de eredienst. De op-
komst waren een kleine 60 belangstellenden. Het voltallige 
kerkbestuur was aanwezig, evenals deken Lauvenberg die als 
administrator de rol van pastoor op zich nam. Namens het 
bisdom was gedelegeerde vicaris-generaal Quaedvlieg aanwe-
zig. 

 

Even na half acht presenteerde het bestuur waarom de kerk 
van Brachterbeek ontrokken gaat worden aan de eredienst. 
Voor vele is het natuurlijk geen verassing dat het kerkbezoek 
al jaren terugloopt en daarmee ook de inkomsten van de pa-
rochie. Naast de financiële problemen is het invullen van aller-
lei taken door vrijwilligers ook een groot probleem. Als er za-
ken gedaan moeten worden voor de parochie of gemeen-
schap zijn het "altijd dezelfde" die zich daarvoor inzetten.  

Daarom moet er teruggeschaald worden van het aantal ge-
bouwen omdat deze niet meer overeenkomen met het aantal 
actieve parochianen. Brachterbeek is daarmee het eerste 
kerkgebouw dat ontrokken gaat worden aan de eredienst. 

Enerzijds omdat het geen rijks monumentaal gebouw is en 
anderzijds omdat de ligging naast Maasbracht gunstig is. De 
ontrekking aan de eredienst brengt vooral pastorale zorgen 
met zich mee. Eucharistievieringen zijn er voldoende in de 
buurt, ook in de kern Brachterbeek is er nog de wekelijkse 
eucharistie in de Loretokapel. Andere sacramenten zoals de 
eerste communie, vormsel en doopsels zullen ook vanuit 
Maasbracht worden gegeven. Ziekenzalving en biecht zijn, net 
als nu, op afspraak.  

 

Vervolgens was het woord aan vicaris-generaal Quaedvlieg 
namens het bisdom. Het besluit van de ontrekking aan de 
eredienst is uiteindelijk een besluit van de bisschop. Het was 
ook de bisschop die 90 jaar geleden besloot om een parochie 
te stichten in Brachterbeek. Daarmee is ook de rol van het 
bisdom duidelijk, namelijk de pastorale bediening. Het gewij-
de gebouw, opgebracht door de parochianen zal dan ook ei-
gendom blijven van de parochie. Echter als het aan de ere-

dienst ontrokken is, dan is het in principe enkel een gebouw 
zoals elk ander gebouw. Maar dat wil niet zeggen dat er mee 
gedaan kan worden wat men maar wilt. Het bisdom heeft 
daarom een lijst met wat zij een verantwoorde herbestem-
ming achten. Alle partijen zoals het bisdom, kerkbestuur en 
gemeente zijn het er wel over eens dat het dorpsgezicht be-
houden moet blijven en dat daarmee sloop geen optie is op 
dit moment. De hoorzitting is voor het bisdom dan ook be-
doeld om de parochianen in een vroeg stadium te betrekken 
en dan hier vooral de pastorale bezwaren te horen en te 
proeven. Met een verslag van de hoorzitting kan bisschop 
mgr. van den Hout, na Augustus een weloverwogen besluit 
nemen. 

 

Daarna mochten de parochianen het woord nemen. Een van 
de zorgen die werd geuit was over het kerkhof. Wat gaat er 
gebeuren en kan men in de toekomst  nog wel begraven wor-
den? Het kerkhof staat los van het gebouw. Daarbij moet een 
grafrust van 30 jaar gerespecteerd worden. Of er nog begra-
ven gaat worden is nog niet besproken in het kerkbestuur.  

Verder waren er vooral veel zorgen om het gebouw dat des-
tijds door de parochianen is betaald en gebouwd. Vrees was 
dat het bisdom bepaalt wat er met het gebouw gaat gebeu-
ren, deze angst is ongegrond omdat de parochie eigenaar is. 
Echter zoals de vicaris-generaal al toelichtte wordt er wel 
samen gekeken naar een passende herbestemming. In even-
tuele overeenkomsten worden dan ook strikte voorwaarden 
notarieel vastgelegd.  

Een punt van kritiek was er ook wel over de wijze van com-
municatie van de hoorzitting. Ondanks dat het bericht van de 
hoorzitting in "'t Waekblaad", de krant, DeltaLimburg, onze 
facebook pagina en nieuwsbrief is verschenen, vreesde men 
dat veel "parochianen" het bericht gemist hadden. Uiteraard 
heeft het kerkbestuur de verantwoordelijkheid om te infor-
meren, daarentegen kunnen mensen die geïnteresseerd zijn 
ook via allerlei mogelijkheden zich laten informeren. Ook dit 
punt zal nog in het bestuur besproken worden. 

 

Ondanks het minder prettige bericht was het een geslaagde 
avond met een mooie opkomst. In de toekomst zal de bis-
schop een besluit nemen aan de hand van de gehoorde argu-
menten. Hierna zal het kerkbestuur gaan kijken naar de her-
bestemming. Dit zal dan in samenspraak gaan met de paro-
chianen, bisdom, gemeente en projectontwikkelaar. Hiervoor 
zullen dan in de toekomst 1 of meerdere bijeenkomsten zijn, 
maar daarover zullen de betrokkenen op tijd geïnformeerd 
worden.  

10 Juli 1934— Limburger Koerier 

Maandagmorgen te 7 uur droeg Z. H. Exc. te Maas-

bracht—Beek een H. Mis op, terwijl om 8 uur de plechti-

ge ceremoniën werden verricht voor de consecratie van 

de nieuwe H. Hart Kerk. In plechtige processie werden de 

geestelijken om half tien aan de kapel afgehaald.  



Sportbisschop Rob Mutsaerts: ‘Van alle onbelangrijke zaken 
is voetbal de belangrijkste’ 

 

Sportbisschop Rob Mutsaerts is ervan overtuigd dat geloof en 
sport, en met name zijn favoriete sport voetbal, een band 
hebben waar meer uit te halen is. Wat heeft het katholieke 
geloof te maken met het EK voetbal in Duitsland? Volgens de 
nieuwe Nederlandse sportbisschop Rob Mutsaerts bestaat er 
wel degelijk een link tussen voetbal en geloof. “Sport verbroe-
dert als de geest goed is. Anders verloedert het. Dat is hetzelf-
de met het geloof.”  

 

 

Sinds enige maanden telt de Nederlandse bisschoppenconfe-
rentie – op verzoek van het Vaticaan – een sportbisschop: Rob 
Mutsaerts. De hulpbisschop van Den Bosch, die binnen de 
Nederlandse bisschoppenconferentie referent is voor jeugd 
en jongeren, krijgt als taak mee om een pastoraal voor de 
sport te ontwikkelen.  Een bijzondere wens van het Dicasterie 
voor Cultuur en Educatie, dat afgelopen mei een congres or-
ganiseerde om evangelisatie binnen de sport meer aandacht 
te geven. Het Vaticaan ontwikkelde er zelfs een handleiding 
voor. Tijdens het congres kwamen ook allerlei negatieve ont-
wikkelingen in de wereld van de sport voorbij. Zo waarschuw-
de het Vaticaan voor een buitensporige prestatiedruk en tech-
nologische ontwikkelingen die bij sporters kunnen leiden tot 
negatieve gevolgen. Het zogenaamde proces van 
‘ontmenselijking’ binnen de sport zou de menselijke waardig-
heid aantasten. 

“Sport heeft wereldwijd veel betekenis”, zegt Mutsaerts. “Het 
is ook een bindende factor. En aangezien het geloof het gehe-
le leven omvat, moeten ook wij als katholieken kijken of we 
daar iets mee kunnen doen. Sport en geloof hebben een be-
paalde link. Goede gelovigen zijn bewonderenswaardig, slech-
te gelovigen zijn beklagenswaardig. Het gaat dus om een goe-
de geest: de Geest van Christus, die Hem bezielde, die de hei-
ligen bezielde. Dat maakt het verschil, en dat is met sport ook 
zo. Als de geest goed is, de sfeer goed is, kom je een heel 
eind. Maar als er gedoe is, zijn de prestaties slecht.”  

 

“Paus Johannes Paulus II heeft ooit gezegd: ‘van alle onbe-
langrijke zaken is voetbal de belangrijkste’. Echt belangrijk is 
het niet. Maar het maakt het leven wel aangenaam. Het zijn 
meestal de onbelangrijke dingen die het leven aangenaam 
maken. Zoals een kopje koffie op een terras of een voetbal-
wedstrijd.”  

 

Kan het geloof van toegevoegde waarde zijn voor een spor-
ter?   

“Ik ben natuurlijk geen wetenschapper. Maar als je kijkt naar 
het wielrennen, dat een katholieke sport wordt genoemd, zie 
je dat de meest succesvolle rijders uit katholieke landen ko-
men. Bij voetbal is dat ook zo. Landen als Brazilië, Argentinië, 
Spanje, Frankrijk en Italië hebben veel titels gewonnen. Ter-
wijl van oorsprong protestantse landen, zoals Engeland, daar 
toch moeite mee hebben.”  

“De socioloog Max Weber heeft ooit gezegd dat er een direc-
te relatie is tussen het protestantisme en het kapitalisme. De 
gedachte: ‘er moet gewerkt worden’ heeft zich vooral ont-
wikkeld in protestantse landen. Katholieke landen daarente-
gen hechten aan andere dingen, zoals vermaak en dus ook 
voetbal. Hoe katholieker een land, des te chaotischer het 
bestuur is, en hoe beter het voetbal is.”  

 

“De heilige Paulus vergelijkt de offers van een atleet met het 
christelijk leven. Loop zo dat je wint, zegt hij. Het moet wel 
ergens om gaan” 

 

Verklaart dit ook waarom het Nederlandse elftal nog nooit 
wereldkampioen is geworden?  

 

(Lachend) “Nederland is half katholiek en half protestants. 
Het zal er dus ooit van moeten komen. Maar toen we het EK 
wonnen in 1988, scoorde Van Basten dankzij een voorzet van 
de Volendamse katholiek Arnold Mühren.”  

 

Binnen het Nederlands elftal zijn zeker 15 van de 26 spelers 
openlijk religieus. Wat vindt u van het fenomeen?   

“Ik vind het mooi. Ze komen oprecht uit voor hun christelijk 
geloof. Je hebt binnen het voetbal veel bijgeloof. De een 
raakt eerst de vier muren van de kleedkamer aan voordat de 
wedstrijd begint, de ander raakt het gras aan en maakt een 
kruisteken. Als deze jongens echt samen bidden, lijkt 
het mij oprecht.” 

 

Het hele interview is terug te lezen in het Katholiek Nieuws-
blad  



MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

• Maasbracht :  Via envelop in de brievenbus pastorie Kerkplein 2 

• Brachterbeek:  Via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk. 

• Linne:   aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30) 

• Stevensweert :  Via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr.  3A) 

• Ohé en Laak :  Via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk  

   of bij Dhr. Moonen (Priester Kooksweg 4) 

• Via email:    info@rafael-parochie.nl    

• Via formulier op de website:  https://rafael-parochie.nl/vieringen/ 

 

Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdagen: € 10,- 

Ohé en Laak 19.15 
Kerkkoor met Latijnse zang 

•  Gest Jrd Neske Cranssen  13 Juli 2024  

   

14 Juli 2024  
Brachterbeek 9.30 

• jrd Harrie Houben  

Maasbracht 11.00 • Jrd. Lène Klercks-Smeets  

15 Juli 2024 -  
 

16 Juli 2024 Ohé en Laak 11.00 
• Uitvaart Frans Pex 

17 Juli 2024 
Loretokapel 

Brachterbeek 
18.40 

Rozehoedje  

Aansluitend H. Mis 

18 Juli 2024 -  
 

19 Juli 2024 Maasbracht 9.00 
H. Mis voor alle parochianen 

https://rafael-parochie.nl/vieringen/


20 Juli 2024 Stevensweert 18.00 

• Voor de overledenen die zijn opgetekend in het 

zielenboek  

• Gest Jrd Wim Jessen (verjaardag) en Corrie Jessen-

Aben  

• overleden familie Hendrik Seegers-Rutten  

• Jrd voor Sef en Truus Vinken  

• zoon Wim  

• Jeanne Vinken  

• Clim Aerdts - Beeren 

 Linne 19.15 • Gest Jrd José Boonen  

21 Juli 2024  

Maasbracht 11.00 
• H. Mis voor alle parochianen 

Stevensweert 15.00 
• Doopsel Roos Paes, dochter van Stefan en Bonnie 

Paes – de Ruyter  

22 Juli 2024 -  
 

23 Juli 2024 -  
 

24 Juli 2024 
Loretokapel 

Brachterbeek 
18.40 

Rozehoedje  

Aansluitend H. Mis 

25 Juli 2024 -  
 

Maasbracht 9.00 
H. Mis voor alle parochianen 

26 Juli 2024  

Ohé en Laak 10.00 

Openlucht H. Mis Sint Annakapel 

Kerkkoor met Latijnse en Nederlandse gezangen 

• Gest Jrd Pierre Seegers en Lieske Seegers-Laugs en 

kleinzoon Joep Nizet  

• Gest Jrd Jan Hoebregts en Truus Hoebregts-Graus 

• Jrd. Tilly Laugs  

• voor Frans Seegers en Elly Seegers-Smeets en alle 

overledenen van de familie Seegers-Smeets  

• Pierre Beunen en Maria Beunen-Coonen  

• Sef en Lena Pex-Beerens en voor alle overledenen 

van de fam Pex-Beerens  

• Harie en Til Beunen - Bakkus 

• Walter Mofers  

• H. Mis uit dankbaarheid en voor alle overledenen 

•  Gerard Griens en alle overledenen van de familie 

Griens – Damen 

•  Toon en Mia Beunen Bakkus en Marga Niessen - 

Beunen 


