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Parochie H. Rafaël Maasbracht
MAASBRACHT ● BRACHTERBEEK ● LINNE ● STEVENSWEERT ● OHÉ EN LAAK 

2024  - JAARGANG 1 NO. 38 

ERRATUM - Moeder Maria Geboorte 

Dat het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis leidt tot 

verwarring met de maagdelijkheid van Maria hadden we u 

vorige week al via deze nieuwsbrief laten weten. Maar de 

geboorte van Maria op 8 September en het hoogfeest van 

de Onbevlekte Ontvangenis op 8 December leidde ook nog 

eens tot verwarring bij de redactie van deze nieuwsbrief. 

Per abuis hebben we deze feesten verwisseld. Onze excu-

ses hiervoor en dank aan de oplettende lezer. Notabene 

werd het feest van Maria Geboorte niet gevierd dit jaar 

omdat 8 September op een zondag viel.  

Al te goed is buurmans gek 

Zaterdag 28 September is het weer burendag. Uiteraard 
wordt deze sympathieke dag gedreven door de bekende 
koffiefabrikant en het Oranjefonds en daarmee voelen al 
veel mensen een bepaalde terughoudendheid. Ook leeft er 
onder de mensen de uitdrukking “ Al te goed is buurmans 
gek” . Al te goed is buurmans gek’ kun je gebruiken om uit 
te drukken dat je niet té aardig moet zijn, omdat er altijd 
mensen zijn die daar misbruik van maken. Tegenwoordig 
zouden we zeggen: ‘Het is mooi om af en toe iets voor een 
ander te doen, maar bewaak je grenzen!’ of ‘Zeg op tijd 
nee!’  

Buurman had vroeger een algemenere betekenis dan nu. 
Er werden niet alleen naaste buren mee bedoeld, maar ook 
mensen die in dezelfde buurt van een stad of dorp woon-
den. Als je al te goed bent, ben je ‘té goed’. Je staat áltijd 
klaar voor iedereen in de buurt. Daardoor loop je het risico 
dat je het slachtoffer wordt van mensen die erop uit zijn je 
zo veel mogelijk voor hen te laten doen, zonder dat ze jou 
echt waarderen. Je bent in hun ogen niet meer dan een 
‘gek’ of ‘sukkel’: iemand van wie ze misbruik kunnen ma-
ken.  

Helaas merken we als parochie als snel dat veel mensen dit 
principe hanteren als het gaat om het werven van vrijwil-
ligers. Maar vrijwilligers zijn er in allerlei soorten en maten 
en iedere hulp is welkom. Boodschappen doen voor uw 
bejaarde buurvrouw is net zo belangrijk als wekelijks op 
het voetbalveld de kinderen trainen. Als er weer een op-
roep voorbij komt voor vrijwilliger denk dan niet gelijk dat 
u uren tijd kwijt bent, maar kijk wat u wel wilt of kunt 
doen. Zeg op tijd nee naar uw behoefte, maar zeg niet ge-
lijk nee als uw buurman, familielid, vereniging, gemeente 
en parochie uw hulp vraagt. Want niks maakt rijker dan 
geven en in dit geval uw tijd! 
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MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

• Maasbracht :  Via envelop in de brievenbus pastorie Kerkplein 2 

• Brachterbeek:  Via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk. 

• Linne:   aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30) 

• Stevensweert :  Via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr.  3A) 

• Ohé en Laak :  Via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk  

              of bij Dhr. Moonen (Priester Kooksweg 4) 

• Via email:    info@rafael-parochie.nl    

• Via formulier op de website:  https://rafael-parochie.nl/vieringen/ 

 

Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdagen: € 10,- 

14 September 

2024 
Stevensweert 18.00 

• Elisabeth Seegers  

• Gest Jrd Jacques Krijn en Toos Krijn-Frenken  

• Piet Peeters, Maria Peeters-van den Bergh en zoon 

Albert  

• Harie Jonk en Maria Jonk-van der Sterren 

 Linne 19.30 

• Gest Jrd overleden ouders Pierre en Tina Peeters-

Heijnen  

• Gest Jrd Harrie Heijnen en Elisabeth Heijnen-van der 

Beek  

15 September 

 2024 

   

Maasbracht 11.00 
• H. Mis voor alle zieken 

16 September 

 2024 
  

 

17 September 

 2024 
-  

 

18 September 

 2024 

Loretokapel 

Brachterbeek 
18.40 

• Rozehoedje  - Aansluitend H. Mis 

19 September 

 2024 
  

 

20 September 

 2024 
Maasbracht 9.00 

• H. Mis voor alle parochianen 

 

https://rafael-parochie.nl/vieringen/
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Kracht vinden in donkere dagen 

We horen vaak het woord "depressie" in de weerberichten, 
maar het speelt ook een rol in ons dagelijks leven en relaties 
met anderen. Over neerslachtigheid is weinig geschreven, 
terwijl het toch een veelvoorkomend fenomeen is, vooral in 
de herfst met zijn nevel en mist. 

Sombere stemmingen en lusteloosheid kunnen leiden tot 
onvrede en innerlijke spanning. We kiezen natuurlijk liever 
voor de zon dan voor kou en verdriet, maar onze stemming 
hebben we niet altijd in de hand. Net als het weer ervaren 
we soms somberheid en verdriet, want dat hoort bij het 
mens-zijn. 

We focussen vaak te veel op wat misgaat. Dat remt onze 
levensenergie: een herfstmoment in ons leven. Velen voelen 
zich dan leeg en uitgeblust, en trekken zich terug uit een 
gevoel van hopeloosheid. Hierdoor ontstaat er een eenzijdig 
en negatief zelfbeeld, alsof alles verkeerd gaat. Onredelijke 
schuldgevoelens kunnen opkomen en zorgen voor onrust en 
angst, en zorgen voor slechte nachtrust en ongelukkigheid. 

Deze gevoelens hebben vaak diepere oorzaken, maar wor-
den meestal aangewakkerd door gebeurtenissen. Een overlij-
den, verlies van werk, verhuizing, scheiding, vertrek van kin-
deren of problemen op het werk kunnen aanleiding zijn. 

Het is belangrijk om met mensen die hiermee worstelen mee 
te leven. Zij geloven misschien in een persoonlijke God, maar 
vinden juist op zulke momenten geen troost in dat geloof. Ze 
voelen zich als “Jozef in de put,” die slechts een klein beetje 
daglicht ziet. 

Hoe kunnen we zulke mensen helpen? Vermijd oppervlakki-
ge opmerkingen. Luister geduldig naar hun verhalen en sta 
hen toe om hun verdriet te uiten. Blijf trouw aan hen, want 
een trouwe relatie helpt hen om opnieuw vertrouwen te 
krijgen. Toon diep respect voor deze mensen. In het hart van 
God hebben zij namelijk een bijzondere plaats. 

Begin samen met deze mensen een reis van herstel. Help hen 
met liefde en eerlijkheid uit hun somberheid door de waar-
heid te spreken zonder eromheen te draaien. Laat hen zien 
dat er altijd een weg omhoog is, hoe diep de put ook lijkt.  

De priesters van uw parochie zijn graag tot een gesprek be-
reid. Durf met hen contact op te nemen voor een gesprek. 

 

Deken Geert Lauvenberg 
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KRONIEK 

 

 

6 Juni        Bert de Bot   97 jaar   Maasbracht 

4 Juli      Thea Snellens     90 jaar     Maasbracht 

10 Juli      Frans Pex    75 jaar   Ohé en Laak 

5 Augustus   Huub Frenken    87 jaar   Maasbracht 

8 Augustus   Maria Slabbers-Renartz  85 jaar   Linne 

 

Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven! 

 Overleden 

 

 

21 Juli   Roos Paes Dochter van  Stefan Paes en Bonnie Paes-de Ruijter   Stevensweert 

 Gedoopt 

Wees goed voor de dieren! 
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Deken G. Lauvenberg (administrator) 

p/a: Relindisstraat 1 6114 HB  Susteren  

tel: 046-4491284 of 06-13819886  

e-mail: deken@christussalvator.nl  

 

Kapelaan S. Joseph  

tel: 046-4491296 of 06-85292690  

e-mail: sabintmy@gmail.com  

 

 

 

 

Parochiekantoor Maasbracht 

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht 

tel: 0475-468250  

e-mail: info@rafael-parochie.nl  

Website: https://rafael-parochie.nl  

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks vóór het weekend.  Aan-

leveren kopij is mogelijk voor woensdag.  

 

E-mail: info@rafael-parochie.nl 

 

Oplage: digitaal verspreid  229 stuks 

 

 

 

COLOFON 

 

ADRESSEN 

Contactpersonen kernen 

Maasbracht  Dhr. A. Thijssen T: 0475-551549  

Brachterbeek  Dhr. P. Knoben T: 06-29074562  

Linne   Dhr. E. Vrinzen T: 0475-464833  

Stevensweert  Dhr. L. Peeters T: 0475-551515  

Ohé en Laak  Dhr. R. Moonen T: 06-44204698 

Jeugdorkesten uit Maasgouw geven een gezamenlijk 

concert met Lex Uiting als speciale gast! 

 

Ruim 180 muzikanten uit Maasgouw komen samen om een Me-

ga Orkest te vormen. 's Middags maken ze kennis en wordt er 

gezamenlijk gerepeteerd. Vanaf 16:00 uur is het publiek welkom. 

Het concert start om 16:30 uur.  

 

Tijd en locatie 

Wanneer: 15 september 2024 van 16:00 - 17:30 uur 

Waar: De Spil, Suikerdoossingel 55-57, 6051 HN Maasbracht 

 

Met dank aan: alle deelnemende verenigingen, dirigent Sven 

Heijman, ZC De Spil, Wel.kom Maasgouw en cultuurpartners, 

Gemeente Maasgouw, Provincie Limburg en CultuurPerron. 


