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Parochie H. Rafaël Maasbracht
MAASBRACHT ● BRACHTERBEEK ● LINNE ● STEVENSWEERT ● OHÉ EN LAAK 

2024  - JAARGANG 1 NO. 44 

Begin wintertijd 

Dit weekend is het begin van de wintertijd. Dat be-
tekent dat de klok weer achteruit gaat in de nacht 
van zaterdag 26 oktober naar zondag 27 oktober. 
Niet vergeten zodat u op tijd in de H. Mis kunt zijn 
op zondag.  

Allerzielenmis in bisschopskapel 

Met Allerzielen herdenkt de Kerk alle overledenen. Speciale 
aandacht is er voor degenen die het afgelopen jaar overleden 
zijn. In parochiekerken worden tijdens Allerzielenvieringen 
hun namen nog een keer genoemd en de graven gezegend. Elk 
jaar met Allerzielen viert de bisschop ook de eucharistie in de 
bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond. 
Hij herdenkt dan zijn overleden voorgangers.  

Bijzonder is dat dit jaar oud-bisschop Harrie Smeets in de 
grafkapel is bijgezet. Bisschop Ron van den Hout en 
hulpbisschop Everard de Jong zullen op zaterdag 2 november 
’s ochtends om 8.00 uur samen de eucharistie vieren in de 
grafkapel en daarna de grafkelder bezoeken. 

Allerheiligen en Allerzielen 

In de katholieke kerk wordt jaarlijks op 1 november Allerheili-

gen gevierd. Op die dag worden alle heiligen herdacht. Een 

dag later op 2 November is het Allerzielen en komt men sa-

men om alle overledenen te herdenken. 

Allerheiligen was oorspronkelijk een dag waarop alle martela-

ren van de kerk werden herdacht. Het feest wordt al sinds de 

vierde of vijfde eeuw gevierd. Aanvankelijk vond het feest 

jaarlijks plaats op 13 mei. In 844 verving paus Gregorius IV die 

datum door 1 november, volgens de regel van Benedictus de 

begindag van de winterperiode. Binnen de katholieke kerk is 

Allerheiligen een zogeheten hoogfeest. 

In Nederland is Allerheiligen, anders dan in veel andere Euro-

pese landen, geen nationale feestdag. Binnen de katholieke 

kerk is het wel een verplichte feestdag. In 1967 verleende de 

paus echter ontheffing en hoefde de dag in Nederland niet 

meer als zondag gevierd te worden. De daadwerkelijk viering 

werd hierna vaak verplaatst naar de eerste zondag na Allerhei-

ligen. In de protestantse kerk worden Allerheiligen en Allerzie-

len niet gevierd.  

 

Bron: historiek.net 

Redactie leden gezocht (m/v) - 2 uur per maand 

Deze nieuwsbrief wordt elke week met 
veel enthousiasme gemaakt voor de 
mensen in onze parochie. Echter is het 
hoge belasting voor één persoon. Vind u 
het daarom leuk om berichten te zoeken, 
zelf artikelen te schrijven en mensen te 
informeren en nieuws te vergaren? 
Meldt u aan om te helpen met de 
nieuwsbrief en website, vele handen 
maken licht werk.  

Deze nieuwsbrief wordt binnenkort ook een maandelijkse uitgave in 
plaats van een wekelijkse nieuwsbrief. Dus heeft u 2 uur per maand 
tijd en lijkt het u leuk, stuur een email naar info@rafael-parochie.nl 
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MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

• Maasbracht :  Via envelop in de brievenbus pastorie Kerkplein 2 

• Brachterbeek:  Via envelop in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk. 

• Linne:   aanleveren bij Mw. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30) 

• Stevensweert :  Via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr.  3A) 

• Ohé en Laak :  Via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk  

              of bij Dhr. Moonen (Priester Kooksweg 4) 

• Via email:    info@rafael-parochie.nl    

• Via formulier op de website:  https://rafael-parochie.nl/vieringen/ 

 

Bijdrage H. Mis: in het weekend: € 30, op weekdagen: € 10,- 

26 Oktober Stevensweert  18.00 

• Voor de overledenen die zijn opgetekend in het 

zielenboek  

• Gest Jrd Kehrens-Cormaux  

• kapelaan Roy De Bie  

• overleden familie Hendrik Seegers-Rutten  

• Gest Jrd Victor en Netje Duchateau-Goossens 

• zeswekendienst Jacques Stassen  

 Linne 19.30 
• Gest Jrd ouders Karel en Liza van Erdewijk-

Houben en Christien van Erdewijk  

27 Oktober 

Maasbracht 11.00 • H. Mis  

Stevensweert 14.00 
Gebedsdienst Allerzielen, aansluitend zegening van de 

graven op het kerkhof  

Maasbracht 15.30 
Gebedsdienst Allerzielen, aansluitend zegening van de 

graven op het kerkhof  

30 Oktober 
Loretokapel 

Brachterbeek 
18.40 

• Rozenhoedje  - Aansluitend H. Mis 

1 November Maasbracht 10.00 

• ALLERHEILIGEN Plechtige Hoogmis m.m.v. het 

koor  

• Eerste Jrd Eugene Penders  

• Jrd Nico van Dijk en overledenen 

• Jrd fam Hulleman  

• Jrd fam Zee en overledenen  

 

https://rafael-parochie.nl/vieringen/
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Onderweg naar zondag – 30e Zondag door het jaar 

1e lezing: Jer.31,7-9 ,  2e lezing: Hebr.5,1-6, Evangelie: 

Mc.10,46-52   

 

 ‘Maak dat ik zien kan’ 

Daar zat die blinde man, terwijl de menigte voorbijtrok. Hij 

hoorde niet bij hen, totdat Jezus bleef stilstaan. Hij had zijn 

geroep gehoord: “Jezus, ontferm U over mij!” “Roep hem 

eens hier,” zei Jezus tot de menigte rond Hem. Dan gebeurt 

er iets heel bijzonders. Tussen Jezus en de blinde staat een 

groep mensen, zij staan daar niet zomaar, zij waren absoluut 

nodig om de blinde bij Jezus te brengen. 

Maar voordat Jezus de menigte bewoog om de blinde bij 

Hem te brengen, opende Hij hun ogen en hun hart. Doordat 

Jezus zich om de blinde bekommerde, bracht Hij hen ertoe 

naar de blinde om te zien. Zij spraken nu een heel andere 

taal, zij snauwden hem niet meer toe: “Hou je mond”, maar 

zij bemoedigden hem hartelijk: “Heb goede moed, sta op, Hij 

roept je!” Zij zijn het die hem naar Jezus brengen. 

Geloof is eigenlijk een heel diepzinnig gebeuren tussen God 

en mens. Het luide roepen van de blinde, het bemoedigen 

door de anderen, het wegwerpen van de mantel, het uitspre-

ken van de nood, dat alles zijn wezenlijke elementen van het 

geloof. Door zo'n samen gedragen geloof kan de blinde zien 

en Jezus volgen op zijn weg. 

Nu vraag ik me op het einde af of ik zelf misschien toch ook 

niet die blinde ben. Zoveel mensen kan ik niet zien, omdat ik 

geen hart voor hen heb. Voor zoveel leed, dichtbij en veraf, 

heb ik geen oog, zoveel hoopvolle dingen in de Kerk neem ik 

niet waar, ik zie vaak geen uitweg in mijn beperktheid. Het is 

goed dat ik de mantel van mijn zelfverzekerdheid wegwerp 

en roep: “Jezus, ontferm U over mij!” Geloofde ik maar zoals 

die Bartimeüs, dan zou Jezus me zeker ziende maken. 

 

 

Allerheiligen 

 

Met Allerheiligen 
denken we niet alleen aan degenen 
die officieel door de Kerk 
heilig verklaard zijn, 
 
maar ook aan de vele 
andere mensen 
die heilig geleefd hebben 
en nu vast en zeker 
bij God in de hemel verblijven 
en daar onze voorspreker 
willen zijn. 

Allerheiligen 
is het feest 
van álle heiligen. 
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ALLERZIELEN 2023— 2024 

 

 

Maasbracht  

21 november  Helmut van Geenen    93 jaar  

6  juni   Bert de Bot     97 jaar 

4 juli   Thea Snellens     90  jaar 

5 augustus  Huub Frenken    87 jaar 

16  september  Mia Maessen     95 jaar 

5 oktober  Maxime Pustjens    0 jaar 

6 oktober  Mia Reijnen-Houben    89 jaar 

 

Stevensweert 

15 februari  Corrie Graus-Vossen    94 jaar 

20 september  Jacques Stassen    73 jaar 

 

Ohé en Laak 

23  februari  Jo Dekkers     82 jaar 

27 februari  Sjra Graus     97 jaar 

13 april   Finneke Smeets-Peters   100 jaar 

10  juli   Frans Pex     75  jaar 

 

Brachterbeek  

29 oktober  Eugène Penders    93 jaar 

23 April   Lenie Linssen-Peeters   84 jaar 

19 juni   Nelly Heijnen-Maassen   88 jaar 

 

Linne H. Martinus 

24 december  Pierre Op het Veld    92 jaar 

6  februari  René Aben     93 jaar 

24 april   Tila Hansen-Heeskens   81 jaar 

28 mei   Truus de Jong-Linssen   89 jaar 

19 Juli   Gerben van der Veer    62 jaar 

8 augustus  Maria Slabbers-Renartz   85  jaar  

 

   Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven! 

 Overleden 
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Pastoor R. Pisters  

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht 

tel: 0475-468250 of 06-54948010  

e-mail: pastoor@rafael-parochie.nl 

 

Deken G. Lauvenberg (administrator) 

p/a: Relindisstraat 1 6114 HB  Susteren  

tel: 046-4491284 of 06-13819886  

e-mail: deken@christussalvator.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapelaan S. Joseph  

tel: 046-4491296 of 06-85292690  

e-mail: sabintmy@gmail.com  

 

Parochiekantoor Maasbracht 

Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht 

tel: 0475-468250  

e-mail: info@rafael-parochie.nl  

Website: https://rafael-parochie.nl  

Facebook: https://www.facebook.com/ParochieRafael  

 

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks vóór het weekend.  Aan-

leveren kopij is mogelijk voor woensdag.  

 

E-mail: info@rafael-parochie.nl 

 

Oplage: digitaal verspreid  229 stuks 

 

COLOFON 

 

ADRESSEN 

Contactpersonen kernen 

Maasbracht  Dhr. A. Thijssen T: 0475-551549  

Brachterbeek  Dhr. P. Knoben T: 06-29074562  

Linne   Dhr. E. Vrinzen T: 0475-464833  

Stevensweert  Dhr. L. Peeters T: 0475-551515  

Ohé en Laak  Dhr. R. Moonen T: 06-44204698 

Vieringen omtrent allerzielen en allerheiligen 2024 
 

Het duurt nog even, maar toch bereiken ons al veel vragen rondom de vieringen van allerheiligen en allerzielen  

 

Maasbracht  Zondag 27 Oktober 15.30u    Gebedsdienst Allerzielen 

        aansluitend zegening van de graven op het kerkhof 

   Vrijdag 1 November 10.00u  Plechtige Hoogmis m.m.v. het koor  

 

Linne   Zondag 3 November 15.30u  Herenkoor St. Martinus en Dameskoor 

        Gebedsdienst Allerzielen – aansluitend zegening van de graven op het 

        kerkhof (m.m.v. Harmonie Lentekrans) 

 

Brachterbeek  Zondag 3 November 14.00u  Gebedsdienst Allerzielen en zegening van de graven op het kerkhof 

 

Stevensweert Zondag 27 Oktober 14.00u  Gebedsdienst Allerzielen 

        aansluitend zegening van de graven op het kerkhof 

 

Ohé en Laak  Zaterdag 2 November 16.00 Heilige Mis en Aansluitend aan de H. Mis  herdenking  

        van de overledenen en zegening van de graven op het kerkhof 

 


